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Natuurlijk zou ik weer           
                    voor het Marnix kiezen!

MARNIX MAXIMAAL



Beste leerling van groep 8

Volgend jaar ga je naar een nieuwe school. Binnenkort ga je kiezen welke 
middelbare school dat wordt. Dat is best moeilijk, want elke school is net 
weer even anders. 

In dit boekje en op onze website kun je bekijken en lezen wat je op het 
Marnix Gymnasium kan verwachten. We vertellen wat voor een school wij 
zijn en wat je bij ons allemaal kunt beleven en doen. 

Veelzijdig
Het Marnix Gymnasium is een zelfstandig gymnasium. Dat is natuurlijk 
wel iets bijzonders. Veel verschillende dingen leren op hoog niveau: 
dat is ons doel. Dat doet iedereen anders. Soms is een klassikale les 
handig, soms werken we in groepen. Misschien heb je eens een bijles 
van een bovenbouwer nodig. Of je verheugt je op onze projecten van het 
gymnasium-plus programma. Op het Marnix kan het allemaal!

Actief
Wij zijn graag actief. Dat wordt dus kiezen: worden het de extra’s in het 
onderwijs, bij de sport, in het theater, bij de muziek of doe je gewoon 
alles?
Als je kiest voor een school waar je jezelf kunt zijn, waar je het meeste 
kunt doen, waar je het beste kunt leren, kies dan het Marnix. 

Lees de folder eens op je gemak door en kom bij ons langs. Dan kun je het 
je ouders precies uitleggen: ‘Dat is nou Marnix Maximaal.’

MARNIX MAXIMAAL



PERSOONLIJK

Studie & steun
In de mentorlessen van klas 1 krijg je studielessen, zodat je weet hoe 
je het huiswerk aan moet pakken. Na de herfstvakantie zijn er extra 
hulplessen voor sommige vakken. En vind je het dan nog moeilijk?  
Dan ga je gewoon naar onze eigen bijlesbank, waar je wordt bijgespijkerd 
door een leerling uit de bovenbouw. 

Het kan ook zijn, dat je thuis je schoolwerk niet kunt maken of geen steun 
kunt krijgen, dan kun je naar de huiswerkklas op school. Daar krijg je wat 
drinken en wat lekkers en er is een begeleider, die je kan helpen.  
Dat noemen wij nou ‘persoonlijk’. 

Een christelijke school
Dat betekent dat we uitgaan van de christelijke normen en waarden, 
waarbij we open staan voor alle mensen en religies. Elke dag staan we bij 
de dagopening stil bij religieuze onderwerpen en levensvragen die ons 
bezighouden. We vieren Kerst en Pasen met elkaar. We hebben lessen 
levensbeschouwing, over het christendom, maar natuurlijk ook over andere 
religies. En het betekent vooral dat we rekening houden met elkaar en het 
belangrijk vinden ook aan anderen te denken. 

Waarom naar het Marnix?

Kleine school
Zo’n  550 leerlingen, dat vinden wij veel plezieriger dan een enorme 
school. Op het Marnix kennen we elkaar. Niet alleen omdat dat 
gemakkelijker is op een kleine school, maar vooral omdat iedereen ertoe 
doet. Daarom is het bij ons gezellig. Als er iets is, stap je gewoon naar een 
leraar. Je weet de weg en je voelt je thuis. Dat is de bedoeling.

Aandacht voor jou
Net als iedereen ben je nieuw op de middelbare school. Vanaf de eerste 
dag heb je een mentor voor jou en voor je klas. Zo is er altijd iemand, die 
aandacht voor je heeft. Die vraagt hoe het met je gaat en die je cijfers in 
de gaten houdt. Je hebt dus nog steeds een eigen ‘juf’of ’meester’.

Sommige leerlingen hebben speciale aandacht nodig. We willen alle 
leerlingen de mogelijkheid bieden om op een veilige manier hun talenten 
tot ontwikkeling te laten komen. Het zorgteam en de coördinator 
hoogbegaafden besteden aandacht aan je intellectuele ontwikkeling en 
ze kijken ook naar je persoonlijke groei. 

En we zorgen er natuurlijk voor dat je contact krijgt met andere leerlingen. 
Jij hebt volgend jaar je eigen ‘avunculus’. Dat betekent dat er een 
vierdeklasser bij jou hoort. Hij of zij wijst je de weg in de school en helpt 
je als dat nodig is.

         Je eerste dag op het Marnix, 
dat voelt meteen vertrouwd.



         Je eerste dag op het Marnix, 
dat voelt meteen vertrouwd.



                        Bij wiskunde doen we mee met de 
kangoeroewedstrijd, 
           het is dan echt spannend wie de beste is!

ONDERWIJS



Goed onderwijs daagt je uit

Projecten
In de eerste klas krijg je les in veel verschillende vakken. Je krijgt lessen 
Latijn en je maakt kennis met de klassieke cultuur. Ook bij de andere 
vakken zul je ontdekken dat de klassieke cultuur overal aanwezig is.
Tijdens de lessen krijg je ook projectonderwijs. In de eerste klas krijg je 
bijvoorbeeld een project over de Romeinen. Ook organiseren we in klas 1 
en 2 een extra verrijkingsproject op het gebied van mens en maatschappij, 
science, talen, kunst en cultuur.
En als je eenmaal in klas 3 zit, dan mag je meedoen aan het project, 
waarbij je in zo’n witte laboratoriumjas suiker uit bieten haalt en een 
businessplan schrijft voor een suikerfabriek. 
	
Gymnasium-plus
We houden rekening met jouw talenten. Voor klas 1 betekent dit dat je 
bijzondere lessen krijgt zoals internationale oriëntatie, theater, aikido en 
architectonische vormgeving. In de klassen 2 en 3 kun je keuzemodules 
volgen zoals filosofie, wereldgerechten koken, rap, recht en maatschappij, 
Italiaans en fotografie. Ook kun je binnen dit programma internationale 
certificaten halen voor Engels, Frans, Duits en Spaans. 

Ruimte voor maatwerk
Ook houden we rekening met de verschillen, die er tussen leerlingen zijn. 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je belangstelling, je motivatie en 
je capaciteiten, word je in de eerste klas getest. De uitkomst van de test 
geeft hierover een beeld en over de begeleiding, die het beste bij je past. 
Op basis hiervan wordt bekeken aan welke verbredingsprojecten  je kan 
werken. 

Pre-university, Junior Med school & TU Delft
We zijn er trots op dat we een samenwerkingsverband hebben met de 
universiteit van Leiden en het ErasmusMC. Leerlingen uit de bovenbouw 
volgen pre-university colleges aan de Universiteit van Leiden of maken een 
keuze uit het programma van LAPP-Top. Ze kunnen ook  voor labstages 
naar het ErasmusMC of voor een uitgebreider programma naar de Junior 
Med School.  Heb je interesse voor techniek? Dan kun je naar de TU-Delft 
voor verschillende bèta-projecten.

Science
Lezingen, debatten, presentaties en een wetenschapsquiz over 
natuurkunde, scheikunde en biologie: dat komt allemaal aan bod in ons 
Junior Science Café. Daarbij zijn we trouwens niet alleen: we werken 
samen met de Preston Manor Highschool in Londen!

Lessen op de computer
Kennis is belangrijk. En die moet je op school opdoen. En hoe doen we 
dat dan? Naast gewone lessen hebben we veel computers, docenten en 
leerlingen die met elkaar mailen, groepswerk in de lokalen, projecten en 
werkstukken. Leuk en gevarieerd dus, maar je gaat wel wat leren.

Het Marnix is een 
Pre-University school



Optreden in de grote zaal

Wiskundige problemen oplossen is leuk, maar je kunt ook muziek maken, 
dansen, fotograferen, filmen, grimeren en toneel spelen. Dan leer je weer 
eens wat anders en is het theater een lokaal.

Grote Avond
Onze Grote Avonden vinden plaats in het theater Zuidplein, waar onze 
leerlingen twee avonden lang laten zien wat ze kunnen. Mime, dans, 
zang, toneel, cabaret, gegrimeerd en verkleed. En je kunt meedoen in 
het eersteklastoneelstuk. Dat wordt allemaal door leerlingen bedacht en 
geoefend. En zo zijn we wekenlang in rep en roer, omdat je niet alleen wat 
kunt leren van een schoolboek, maar ook op het toneel.

Cultureel festival
Elk jaar organiseren we een cultureel festival. De hele dag staat dan in het 
teken van muziek, dans, theater en andere kunsten. Er zijn dan tal van

CULTUREEL

 workshops en activiteiten. En wat ook leuk is: ’s middags mag je optreden 
op een heus podium voor je ouders, familie en vrienden. 

Grote Muziekavond
Met al onze muzikanten gaan we ieder jaar naar de Doelen voor een avond 
vol muzikaal talent. Van 12-jarigen tot 18-jarigen. Met Mozart, maar ook 
met beatbox. Met een viool, maar ook met elektrische gitaren. Solo of met 
je eigen band. Een avond die niemand wil missen.

Extra activiteiten na school
Het Marnix is een brede school. Dat betekent dat je na afloop van de 
lessen ook mee kunt doen met verschillende workshops; je kunt van alles 
kiezen, drama, fotografie, aikido, muziek maken. Je mag zelf weten, wat je 
het liefste doet.



Ik heb met de hele klas Djembé leren spelen. 
Het was cool om met z’n allen 

een uitvoering te geven! 



We leren veel verschillende teamsporten, 
             dat is wel wat anders dan gym in groep 8!



Sport is gymnasiaal

Een gezonde geest in een gezond lichaam, leerden de Romeinen. Heel wat 
leerlingen doen veel aan sport, zowel in de school als daarbuiten. 

Eigen sportveld
Het Marnix heeft een eigen sportveld. Je gymt dus naast de deur. Er is 
een doortimmerd programma, zodat je straks heel veel teamsporten echt 
beheerst zoals volleybal, basketbal, softbal, atletiek en hockey.

Marathon
Een gymnasium heeft iets met die zware loopwedstrijd van Marathon naar 
Athene. Alle leerlingen tijdens de gymles een marathon? Nee, natuurlijk 
niet. Maar we onderzoeken wel tijdens gym en biologie hoe ons lichaam 
reageert tijdens het sporten. Samen trainen, samen lopen en kijken of je je 
persoonlijke record kunt verbeteren.

Olympische spelen
Wedstrijden zijn leuk. En dus kun je bij ons je hart ophalen als je van 
sporten houdt. Natuurlijk hebben we onze eigen sportdag en toernooien. 
Vind je hockey de leukste sport, dan hebben we het Shell-hockeytoernooi 
waaraan het Marnix deelneemt. Geef je meer om voetbal? Geen probleem, 
want aan het voetbaltoernooi in Rotterdam doen we ook altijd mee.
Om je de fijne kneepjes van een sport te leren, organiseren we ook een 
paar keer professionele sport clinics.

SPORTIEF



Grieks is brain trainen

Ben je nieuwsgierig?
Op een gymnasium leer je Latijn en Grieks. Onze cultuur heeft alles te 
maken met Romeinen en Grieken. Van architectuur tot Olympische spelen. 
Van mythen en sagen tot alle moeilijke woorden bij de studie medicijnen. 
En als je eenmaal begrijpt hoe die talen in elkaar zitten, dan weet je veel 
meer dan anderen van de logica en het systeem van welke taal dan ook. 
Dan is Spaans leren eenvoudig. 

Klassiek debatteren
Debatteren is leuk. En het is belangrijk om dat te leren. Dus wij debatteren 
onder andere bij de klassieke talen, over filosofen bijvoorbeeld. Dan weet 
je daar ook weer wat van.
We doen mee aan debatwedstrijden, zoals ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en 
het Nationaal Jeugddebat.
En trek je netste pak aan om mee te doen aan het Model European 
Parliament en debatteer op niveau over actuele politieke thema’s, als een 
echte europarlementariër.

Amfitheater
Ken je het theater in Verona, of misschien het Epidaurus theater in Grie-
kenland? Ook de basis van het toneel is namelijk klassiek. Dat geldt na-
tuurlijk ook voor andere kunsten: Zeus, Odysseus, Herakles en het Paard 
van Troje kom je in boeken en op schilderijen telkens weer tegen. Je leert 
ze allemaal kennen op een gymnasium.

KLASSIEK

Latijn is een intelligente 
puzzel en dat is leuk! 



Een gymnasiumdiploma is echt wat anders
                                          dan een vwo-diploma

KLASSIEK



Ben je goed in talen en wil je iets extra’s doen? 
      Haal dan een officieel certificaat 

voor Engels, Frans, Duits of Spaans.



Rome is een spannend boek

Vroeger leerde je alleen maar in een lokaal, met je armen over elkaar en 
een schoolboek voor je neus. Tegenwoordig zoeken we het regelmatig 
buiten het gebouw. 

Op reis
We gaan regelmatig op reis in binnen- en buitenland. De excursie naar 
Enkhuizen aan het begin van klas 1, zorgt ervoor dat je alle eersteklassers 
beter leert kennen. Aan het eind van klas 1 kun je trouwens ook mee op 
kamp, met een dropping, kampliederen en nachtelijke spooktochten. 
Verder gaan we met leerlingen naar Delft en de Ardennen op excursie. 
Onze uitstapjes zijn altijd erg gezellig en gaan steeds verder weg. Op onze 
site kun je er meer over lezen.

Europa
Ook kijken we natuurlijk over de grenzen van ons land heen. In klas 4 ga 
je mee naar Berlijn. Een prachtige stad, waar veel is te zien en te doen. 
Natuurlijk is er ook veel tijd om het gezellig met elkaar te hebben. 

INTERNATIONAAL

In klas 4 kun je ook meedoen met een uitwisselingsproject en ga je naar 
een school in de Franse stad Rouen; je logeert in een gastgezin en kun 
je je Engels of Frans oefenen. In klas 5 is er een scienceproject met een 
school in Londen.

Roma !
Hoogtepunt van ieders schoolleven op het Marnix is de Romereis. Ruim 
een week word je rondgeleid door je docenten die je alles kunnen 
vertellen over klassieke gebouwen, geschiedenis en kunst. En al die tijd 
ben je met je vrienden op een hotelkamer midden in de stad. Zo kun je het 
Romeinse leven proeven en genieten van deze mooie Italiaanse stad.

Verrijkt talenonderwijs
Als je op reis bent of in het buitenland gaat studeren aan een universiteit, 
dan is het superfijn als je je talen beheerst. Op het Marnix worden Engels, 
Frans en Duits op een hoog niveau gegeven en met Latijn en Grieks in je 
opleiding, kun je overal terecht!



Het forum is geen kantine

Eigenlijk is het forum een Romeins plein, maar bij ons is het de plaats 
waar je rustig kunt eten en drinken in de pauze. Je kunt er trouwens ook 
lekkere dingen kopen.

Mediatheek
Een ruimte met computers waaraan je zelfstandig kunt werken. Een plek, 
waarin je bergen boeken vindt, lekker kunt lezen of leren. Een enorme 
tafel waaraan je rustig kunt zitten leren. En een vaste mediathecaris die je 
op weg kan helpen. Onze mediatheek is zo’n ruimte.

Licht & ruimte
Van buiten ziet ons gebouw er klassiek uit. Dat vinden wij wel wat. Het 
past bij onze opleiding. Van binnen is het gebouw net zo modern als ons 
onderwijs. Veel ruimte en veel licht. Echt een plek om je thuis te voelen.

Computers
Je surft naar Google.nl, typt je onderwerp in, knipt en plakt een leuk 
werkstukje in elkaar en klaar is Kees. Zo gaat het bij ons dus niet! Maar 
we hebben wel twee prachtige moderne computerlokalen. Daar geven we 
les over hoe je verschillende computerprogramma’s goed kunt gebruiken, 
zodat je gemakkelijker een spreekbeurt of een werkstuk in elkaar kunt 
zetten. En we geven er les in ons eigen vak, want computers bieden veel 
extra mogelijkheden bij het leren.

Die zware tas valt mee, want we
                                              hebben een kluisje



GEBOUW

In de pauze kun je gezellig naar het forum,
maar je kunt ook lekker buiten zitten.



OP WEG  NAAR SCHOOL

Reistijd is ook tijd om te leren

Onze leerlingen komen uit alle windstreken. Logisch natuurlijk, want voor 
een mooie schooltijd heb je best wat reistijd over. Bovendien kun je in de 
bus of de trein nog mooi even je huiswerk doornemen of alvast een toets 
leren. Misschien kan iemand je dan nog even overhoren want veel van 
onze leerlingen reizen wat langer, dus je bent niet alleen.

Je weet wel, 
vlakbij Blijdorp



OP WEG  NAAR SCHOOL

Het station op loopafstand, 
     de bus voor de deur: het Marnix is vlakbij



De senaat is voor leerlingen

Bij het woord ‘senaat’ denk je misschien aan de Nederlandse politiek, 
maar bij ons zitten er alleen leerlingen in de senaat. Ze vertegenwoordigen 
de leerlingen uit alle leerjaren en vergaderen met de schoolleiding over 
het wel en wee in de school.

CGB
CGB betekent ‘Christen Gymnasiasten Bond’. Deze groep leerlingen zorgt 
voor nog meer actie en gezelligheid: het kerstgala, de Grote Avond en de 
Grote Muziekavond. Bovendien zorgt de CGB voor sporttoernooien en 
geweldige feesten.

Pantheon
Alweer zo’n raar woord, dat iets anders betekent dan je denkt. Het Pantheon 
is namelijk een heel beroemd gebouw in Rome. Je zult het in klas 5 wel zien. 
Maar bij ons is het ook de naam van de schoolkrant. Heb je journalistieke 
ambities, dan kun je daar terecht.

EN VERDER



De sfeer op school vind ik heel gezellig!

EN VERDER



Je kunt wel drie keer komen kijken als je wilt

uitnodiging



Je kunt wel drie keer komen kijken als je wilt Enthousiast geworden?

Toelating
Vanaf een vwo-advies en een cito van 543 punten, ben je bij ons hartelijk 
welkom. En dan laat je een echt gymnasiumdiploma natuurlijk niet aan je 
neus voorbij gaan!
Hieronder kun je zien wat we voor jou organiseren.

Activiteiten voor 8e-groepers

Open lesmiddagen
Woensdag 26 januari 2011 van 13.30 tot 16.00 uur
Woensdag 16 februari 2011 van 13.30 tot 16.00 uur

Informatieavond voor ouders
Dinsdag 25 januari 2011 van 20.00 – 22.00 uur

Open Huis
Zaterdag 5 februari 2011 van 10.00 tot 14.00 uur

Je mag altijd komen, maar wij vinden het fijn als je van tevoren laat 
weten als je naar één van de open lesmiddagen komt. Ga naar www.
marnixgymnasium.nl en meld je aan

Inschrijven
Kies je voor het Marnix? Dan kun je je inschrijven tijdens het Open Huis of 
op één van de inschrijfmiddagen:
Woensdag	  16 maart van 14.00 -19.00 uur
Vrijdag	  18 maart van 14.30 -17.30 uur

Je kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken en op een ander moment 
met je ouders langskomen.

Tot gauw!uitnodiging Ik zie je volgend jaar!



 Marnix Gymnasium
 Essenburgsingel 58 
 3022 EA Rotterdam 

T 010 244 50 44 
F 010 478 08 46 
E info@marnixgymnasium.nl
I www.marnixgymnasium.nl


